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9Ŝƴ Ƴƻƻƛ ƳƻƳŜƴǘ ƻǇ 9ƛƪŜƴōǳǊƎΧ 

 
 
 
 
 
 
 

 

In dit nummer: 
Woord vooraf    - Br. Veron: wordt blind 
Data 
Aan het woord  - Br. Chris: gedragen door de broeders 
        en de congregatie 
     - Br. Frans: een innerlijke reis 
Ter inspiratie  - aȅǎǘƛŜƪΧeen ontmoeting, een omhelzing 
Nieuws van de huizen    
Solidariteit met het Zuiden   
     - Vele kleintjes 
     - Flores  
     - Fietstocht 
     - Actie Wonosobo  
     - Afscheid Hélène 
Tot Slot    - Ons geloof wordt gesterkt 
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Woord vooraf 

 

 
Wordt blind 
Door br. Veron Raes, Provinciale Overste 
 

ij die hun gezichtsvermogen verloren, gingen de hele 
schepping zien, stralend in hun eigen licht. Zij die zich aan 
hun eigen zicht vastklampen, blijven blind als vleermuizen 

ƛƴ ƘŜǘ ǾƻƭƭŜ ƭƛŎƘǘΦέ 
Kabir Bron: soefisme  

 
Zou deze gedachte de inhoud van deze editie van Kort Nieuws 
kunnen vatten? Wellicht wel, we laten immers enkele mensen aan 
het woord die een getuigenis brengen over hun leven of over een 
ervaring.  
 
Het valt me elke keer op dat, als mensen getuigen over hun leven als 
gelovige, of als religieus, of als we reflecteren over ons mens zijn als 
gelovige, we steeds op zoek gaan naar beelden om te proberen 
verklaren wat eigenlijk niet of nauwelijks te verklaren is. In de diepte 
van ons mens-zijn voelen, ervaren, weten we ons gedragen, is het of 
we drijven op water en om over die ervaring te praten schieten 
woorden te kort, we hebben er gewoon geen woorden voor. Er rest 
ons enkel te spreken in beelden of te zwijgen. Inderdaad, ook stilte 
zegt soms meer dan duizend woorden.  
 
Opvallend is dat deze beelden vaak uitgedrukt worden in paradoxen. 
Paradoxen die verliezen en winnen tegenover elkaar plaatsen, of 
loslaten en vinden, sterven om te leven, negatief tegenover positief.  
 
 

ά½ 

https://sites.google.com/site/weteloosheid/soefisme
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We worden opgeroepen ons leven, onze gewoonten, onze routine 
los te laten, om op die manier iets nieuws te vinden. We zetten een 
stap verder in het onbekende, in het duister om daarna het licht te 
vinden, licht zo mooi, zo stralend, zoals we het nog nooit gezien 
hebben.  

 
 
Is het ook niet daartoe dat onze paus Franciscus ons voortdurend 
oproept? Durf verder te kijken dan je eigen kleine bestaan, laat los, 
vertrouw en werk nu aan de toekomst. Wees niet bang voor 
vluchtelingen, maar ontvang hen met open armen. Verander je 
leven, zodat we ook morgen nog een planeet hebben die leefbaar is 
voor iedereen.  
 
Mag ik je uitnodigen ons Kort Nieuws vanuit deze bril te lezen: 
wordt blind om de ware diepte van de getuigenissen of bijdragen te 
zien. 



 4 

 

 
Data 

 

 
Verjaardagen 
29 juni Br. Frans van de Sande 
17 juli Br. Wout Lips 
  6 augustus Br. Joachim Kandulna 
  7 augustus Arie Trum 
18 augustus Pastoor Moons 
 
 
 
Bijzondere dagen 
27 juni Jubileumviering br. Chris 
28 juni Open dag landgoed Eikenburg 
7- 9 juli Bezinningsdagen door Pater Tjeu Timmermans 
15 augustus  Herdenking en vernieuwing beloftes met aandacht 
 voor jubilarissen: br. Chris 70 jaar en br. Pax 50 jaar 
26 september Jubileumviering br. Pax 
  2 oktober Fracaritadag  
 
 
 
Overleden 
  1 mei  Pastor Hendrik Lunter 
23 mei  Pastor Christ Bekx  
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Aan het woord 

 

 
.ǊΦ /ƘǊƛǎΥ άDŜŘǊŀƎŜƴ ŘƻƻǊ ŘŜ ōǊƻŜŘŜǊǎ Ŝƴ ŘŜ ŎƻƴƎǊŜƎŀǘƛŜέ  
Door Hermien Staals 

 
room, maar niet té. Zo zou je het gezin kunnen 
omschrijven waar ik uit kom. In de meimaand werd er 1 
keer per week de rozenkrans gebeden. Vanuit die 

gelovige opvoeding ontstond er een bepaalde drang en ging ik als 
jonge jongen op zoek. Ik had informatie van verschillende 
congregaties en ging daar kijken. De Broeders van Liefde sprong er 
voor mij uit ƻƳŘŀǘ ƘŜǘ ŜŜƴ ƪƭŜƛƴŜ ŎƻƴƎǊŜƎŀǘƛŜ Ǿŀƴ ȊƻΩƴ нрл ōǊƻŜŘŜǊǎ 
was. Een schoolkameraad zat bij de Broeders van Liefde, en zo 
maakte ook ik die keuze. Mijn moeder vond dat fijn, mijn vader vond 
het minder. Toen ik naar het noviciaat ging, vertelde hij me dat ik 
terug naar huis kon komen als ik het niet meer zag zitten. Maar dat 
ǿŀǎ ƴƛŜǘ ƘŜǘ ƎŜǾŀƭΦέ 
 
Aan het woord is br. Chris Doorakkers, 88 jaar 
oud en 70 jaar Broeder van Liefde. In augustus 
1940 gaat Chris als 13-jarige jongen naar het 
Juvenaat van Eikenburg. De oorlog was net 
begonnen en dat tekende de jaren die volgden. 
ά¢ƛƧŘŜƴǎ ŘŜ о ƧŀǊŜƴ ƻǇ 9ƛƪŜƴōǳǊƎ ǿŜǊŘŜƴ ŜǊ 
vooral aardappels gegeten. Twee uur later had 
je weer honger. Toen de Duitsers Eikenburg 
bezetten, gingen we vervroegd naar het 
Noviciaat in Oostrum. Omdat we daar in een landbouwgebied zaten, 
waren er opeens rijk gevulde tafels: aardappels, groente en vlees. 
9Ŝƴ ƎǊƻƻǘ ŎƻƴǘǊŀǎǘ ƳŜǘ 9ƛƪŜƴōǳǊƎΣ Řŀǘ ƛǎ ƳŜ ŜǊƎ ōƛƧƎŜōƭŜǾŜƴΦέ 
 

ά± 
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Oostrum 
Het Noviciaat in Oostrum was totaal ontwricht door de oorlog. 
Daardoor ontstond er, in oorlogstijd, paradoxaal genoeg juist meer 
vrijheid. Chris trok er met medenovicen op uit. Rondneuzen bij de 
boerderijen tussen de dode koeien en paarden. En ondertussen 
werd diezelfde jongen geestelijk voorbereid op broeder worden. Br. 
/ƘǊƛǎΥ άLƴ ŘƛŜ ǘƛƧŘ ŘŀŎƘǘ ƛƪΥ ƛƪ ōŜƴ ŀƭ ƘŜŜƭ ǾǊƻƻƳέΦ wǳƛƳ тл ƧŀŀǊ ƭŀǘŜǊ 
én wijzer moet hij daar om glimlachen. 
De laatste periode in Oostrum brachten ze door in de kelder omdat 
het Noviciaat zelf niet meer veilig was. Op de kamers, met kapotte 
ramen door de granaataanvallen, kwamen ze alleen nog maar om 
zich te wassen. Omdat het dorp Oostrum verlaten was, ging br. Chris 
met 2 of 3 broeders mét de kruiwagen brood halen in Wansum. Eén 
keer bleven ze 5 dagen weg omdat ze onderweg Duitsers tegen 
waren gekomen, die op hun schoten. Br. Chris vertelt daar rustig 
over: zo rustig als hij zich toen ook voelde. Hij omschrijft het als: 
ά²Ŝ ǿŀǊŜƴ ǾƻƻǊȊƛŎƘǘƛƎΣ ƴƛŜǘ ōŀƴƎέΦ 
 
Gent en Eikenburg 
Chris sluit zijn voorbereidingsperiode als broeder, na een evacuatie 
naar Gent, af in het strenge Noviciaat aldaar om uiteindelijk op 15 
augustus 1945 in Oostrum te worden geprofest. Als jonge broeder 
van bijna 20 jaar komt hij na een aantal maanden in Venray, op 
Eikenburg te wonen. Vol ijver, maar in een moeilijke setting. Het 
contrast met Gent was groot.  Na de oorlog moest het religieuze 
leven in de kloostergemeenschap op Eikenburg weer op gang 
komen. Er was weinig orde en veel opruimwerk. Dat was zichtbaar 
in het officie: de helft was er niet omdat ze bezig waren de zaak te 
herstellen. Br. Chris helpt de broeder econoom op Eikenburg mee 
met de administratie en als ze op Sint Servaas iemand nodig hebben 
die daarin thuis is, gaat hij terug naar Venray. 
 



 7 

Venray 
Als br. Chris vertelt over zijn tijd op Servaas, voel je dat zijn hart daar 
nog steeds ligt. Hij omschrijft het als zijn mooiste en onvergetelijke 
jaren. Een tijd van hard werken, veel studeren en zelfs op zondag na 
de Hoogmis nog de kinderbijslag in orde maken voor het personeel. 
Zijn werk verdiept zich van algemeen administratief via de 
salarisadministratie naar de personeelsdienst, waar hij specialist 
wordt op het gebied van pensioenen, belastingen en sociale 
verzekeringen. Het contact met mensen maakte het werk bijzonder. 
.ǊΦ /ƘǊƛǎΥ άWŜ ǾƻŜƭŘŜ ƘŜǘ ǾŜǊǘǊƻǳǿŜƴέΦ  
De uitdaging zat hem voor br. Chris in het verenigen van het 
religieuze leven met het werken. Hij ervaart een grote overlap in het 
mens-zijn en broeder-zijn. Zijn werk wordt gevoed door het 
religieuze en hij voelt zich gedragen door de broeders en de 
congregatie. Br. Chris vergelijkt het met een huwelijk waarin je voelt 
dat je er als man en vrouw voor elkaar bent. De broeders en de 
congregatie waren er voor hem, stonden achter hem. 
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat br. Chris tijdens zijn mooiste 
tijd op Servaas, ook de moeilijkste jaren heeft gehad: de periode 
waarin er veel uittredingen waren. Dat deed hem niet zelf twijfelen 
ƳŀŀǊ ōǊŀŎƘǘ ȊƛƧƴ ōŀǎƛǎ Ǿŀƴ άƎŜŘǊŀƎŜƴ ǿƻǊŘŜƴέ ŀŀƴ ƘŜǘ ǿŀƴƪŜƭŜƴΦ 
Tijdens die moeilijke momenten was bidden een uitlaatklep. Het gaf 
afleiding en bracht rustΦ .ǊΦ /ƘǊƛǎΥ άWŜ ƳƻŜǘ Řŀƴ ǎǘŜǊƪ ƛƴ ƧŜ ǎŎƘƻŜƴŜƴ 
ǎǘŀŀƴΣ ƳŀŀǊ Řŀǘ ƪǳƴ ƧŜ ƴƛŜǘ ŀƭƭŜŜƴΗ bƻŜƳ ƘŜǘ DŜƴŀŘŜΦέ 
 
Als br. Chris met pensioen gaat, blijft hij actief, nu in het 
vrijwilligerswerk. Dat harde werken zit hem duidelijk in het bloed: 
secretaris van de woningstichting, wijkplatform, pastorale dienst, 
belastingaangiftes en correspondentie verzorgen,  vooral voor 
ƳŜƴǎŜƴ Ǿŀƴ ōǳƛǘŜƴƭŀƴŘǎŜ ŀŦƪƻƳǎǘΧ ƘŜǘ Ǿǳƭǘ ȊƛƧƴ ŘŀƎŜƴΦ ¢ƻǘ нм ƳŜƛ 
2012: de dag dat br. Chris van de ene op de andere dag ziek wordt. 
Op zondagavond gaat hij moe naar bed en daarna is hij een hele 
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periode kwijt. Later hoort hij dat hij de huisarts heeft gebeld die 
hem vertelde dat hij naar het ziekenhuis moest. Hij belt een vriend 
die hem op komt halen. In een flits weet br. Chris dan waar die 
vriend voor komt. Die flits is er opnieuw als ze bij het verkeerde 
ȊƛŜƪŜƴƘǳƛǎ ŀŀƴƪƻƳŜƴΦ 5ŀŀǊƴŀ ƛǎ ŀƭƭŜǎ ǿŜƎΧŜŜƴ ƘŜƭŜ ǘƛƧŘΦ .ǊΦ /ƘǊƛǎ 
ligt 4 weken op de intensive care. Hij wordt door zijn de pastor van 
het ziekenhuis bediend en hoort later dat hij toen, helemaal van de 
wereld, toch een kruisteken maakte. Als br. Chris daarover vertelt, 
valt het stil en komen de tranen. Tranen van een broeder die beseft 
dat zijn geloof diep zit.  
 

Daarna gaat het langzaamaan beter, mede door het dagelijkse 
bezoek van zijn goede vriend Pater Ruud Willemsen en de broeders 
ǳƛǘ 9ƛƪŜƴōǳǊƎ Ŝƴ wƻŜǊƳƻƴŘΦ .Ǌ /ƘǊƛǎΥ ά5ŀǘ ǿŀǎ ŜŜƴ ƎǊƻǘŜ ǎǘŜǳƴ ǾƻƻǊ 
ƳŜΣ ŀƭ ōŜǎŜŦǘŜ ƛƪ Řŀǘ ǘƻŜƴ ƴŀǳǿŜƭƛƧƪǎΦέ 
 

Eikenburg 
Na 8 weken herstel in het ziekenhuis mag br. Chris naar zijn nieuwe 
thuis: terug naar Eikenburg waar het ooit begon. Al duurt het wel 
even voor het echt als thuis voelt. Opnieuw hard werken, nu om 
weer wat mobiliteit en daarmee zelfstandigheid terug te krijgen. De 
ŜŜǊǎǘŜ ŘŀƎŜƴ ƪŀƴ ƘƛƧ ŀƭƭŜŜƴ ŜŜƴ ƪƭŜƛƴ ǎǘǳƪƧŜ ƻǇ ŘŜ ƎŀƴƎ ƭƻǇŜƴΧ ƴŀ 
een tijd maakt hij een ronde ƻǾŜǊ ŘŜ άƪƭƻƻǎǘŜǊƎŀƴƎέΦ 9ƴ ƘŜǘ ōƭƛƧŦǘ 
niet bij lopen: br. Chris is ook vastberaden om weer auto te gaan 
rijden. Eerst een klein stukje over landgoed Eikenburg, daarna naar 
Helmond en Deurne. In deze periode van opbouw is er ook 
achteruitgang door een hernia en oogklachten, maar na een 
operatie in april 2014 gaat het beter. Inmiddels maakt br. Chris weer 
elke avond een wandeling van een uur met de rollator.  
 

Br. Chris verveelt zich nooit. Hij begint de dag in de kapel en 
vermaakt zich daarna prima met lezen en computeren. Zoals hij 
tijdens zijn werkzame leven gewend was, heeft hij ook hier de 
ƴƻŘƛƎŜ ŎǳǊǎǳǎǎŜƴ ǾƻƻǊ ƎŜǾƻƭƎŘΦ IŜǘ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀŀǘ ά²ƛƴŘƻǿǎέ Ȋƛǘ ƛƴ 
ƘŜǘȊŜƭŦŘŜ ƳŀǇƧŜ ŀƭǎ ƘŜǘ ŘƛǇƭƻƳŀ ά{t5 .ŜŘǊƛƧŦǎŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛŜέΦ  
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Op mijn vraag of hij vaak terugkijkt op zijn leven, nu hij daar de tijd 
ǾƻƻǊ ƘŜŜŦǘΣ ŀƴǘǿƻƻǊŘ ƘƛƧΥ ά¢ŜǊǳƎƪƛƧƪŜƴ ŘƻŜ ƛƪ ǿŜƛƴƛƎΦ 9ƛƎŜƴƭƛƧƪ ŀƭƭŜŜƴ 
als er een jubileum aankomt, zoals nu. Dat voelt als een soort 
retraite terug in de tijd waarin je de mooie en moeilijke momenten 
voorbij laat komen. Maar eigenlijk kijk ik vooral vooruit, alsof er nog 
een heel leven voor me ligt. Alsof er geen einde aan zal komen. 
{ƻƳǎ ŘŜƴƪ ƛƪ ǿŜƭΥ ²ŀǘ Ȋŀƭ ŘŜ IŜŜǊ Ǿŀƴ ƳƛƧ ȊŜƎƎŜƴΚέ  
 
5ŀǘ ƛǎ ǾƻƻǊ ōǊΦ /ƘǊƛǎ ƎŜŜƴ ōŜŀƴƎǎǘƛƎŜƴŘŜ ǾǊŀŀƎΦ .ǊΦ /ƘǊƛǎΥ ά²ŀƴǘ ƛƪ 
hou van God. Christus nodigt ons uit te leven in trouw aan de 
mensen en aan God, ons leven lang. Ik heb getracht te leven in de 
geest van de congregatie en de medemens te helpen naar het 
ǾƻƻǊōŜŜƭŘ Ǿŀƴ ƻƴȊŜ ǎǘƛŎƘǘŜǊ Yŀƴǳƴƴƛƪ tŜǘǊǳǎ WƻȊŜŦ ¢ǊƛŜǎǘΣ ŀƭ тл ƧŀŀǊΗέ  
 

 
Br. Chris voor de ƛƴƎŀƴƎ Ǿŀƴ άIŜǘ .ǊƻŜŘŜǊƘǳƛǎέ 

 
.ǊΦ /ƘǊƛǎ ōŜǎƭǳƛǘ ƳŜǘΥ άwŜƭƛƎƛŜǳǎ ƻŦ ƴƛŜǘΧǿƛƧ ŀƭƭŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜǊƻŜǇŜƴ 
om elkaar en de medemens te helpen. Zorg ervoor goed en liefdevol 
voor elkaar te zijn, zoals Christus ons dat heeft geleerd. Dan kun je 
dankbaar terugkijken op je leven.  
 
Dat voel ik: dankbaarheid naar God, de congregatie, de broeders en 
ŘŜ ƳŜŘŜƳŜƴǎŜƴ ǘƻŜΦέ 



 10 

Een innerlijke reis 
Door br. Frans 
 

an 23 februari tot 5 maart j.l. ben ik op natuurreis in Israël 
geweest. In een uitgebreid reisverslag beschreef ik hoe ik 11 
dagen mocht wandelen in de voetsporen van het Joodse volk 

en Jezus in het bijzonder. Het volledige verslag is op te vragen bij de 
redactie van Kort Nieuws. Hieronder volgt een korte impressie, 
ǾƻƻǊŀƭ ǾƻƻǊǳƛǘ ƘŜǘ ǘƘŜƳŀ άōŜǊƎŜƴέ van een wel heel bijzondere 
natuurreis, die ook een innerlijke reis was: 
 

Onder een wolkendeken vliegen we het land Israël binnen. Wolken 
waarin God zelf zich vele malen liet kennen en er telkens in een 
zachte bries aan voorafging. Ik denk na over de betekenis van de 
naam Israël: Gods strijders. Niet bedoeld vanuit wrok of haat, maar 
vanuit de overtuiging om in het leven te mogen laten zien wat ieder 
waard is, voor elkaar en voor God zelf. 
 

 
De bergGamla 

 

Een bijzondere berg is de berg Gamla. Bekend van de veldslag 
tussen de Joden en de Romeinen, beschreven door Flavius Josephus. 
Een enorme afdaling volgt, waarna een dito klim. Wát een uitzicht in 
deze natuur; gieren vliegen er rond, tekenen van een stekelvarken, 

V 
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tjilpende vogels en een keur aan bloemen. Eigenlijk kunnen we hier 
best verder de dag doorbrengen, zó mooi. Maar ook wij moeten 
verder in het leven, zoals Jezus aan de twee apostelen zei op de berg 
Thabor.  

 
Zicht vanaf de Olijfberg op Jeruzalem 

 

Israël kan je niet bezoeken zonder in Jeruzalem te zijn geweest. De 
berg Moria staat daarin centraal, waar Abraham zijn zoon Isaac 
moest offeren. Abraham ontving via Gods genade een ram als offer 
en kon zo zijn zoon sparen. Op de berg Arbel, een 12-tal kilometer 
ten noorden van het meer van Galilea gelegen, bloeiden de bloemen 
ŜǊ ƻǇ ȊΩƴ ƳƻƻƛǎǘΦ 
 

 
De heuvel bet El 
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Op de heuvel bet El, hoorde Jakob de stem van God. Een oproep om 
zijn volk voort te brengen, dat hem zou eren en liefhebben. Er is een 
naam die dat alles insluit: sjmáh Israël, luister Israël. Hierin horen we 
hoe God zijn belofte doet en er trouw aan is. 
 

 
De rotsen van Qumran, vindplaats van de schriftrollen 

 

In Qumran bezochten we de rotsen waarin de boekrollen jarenlang 
verborgen zijn gehouden. Daarna beklommen we de rotsen tot aan 
de top. Zeer indrukwekkend om Qumran vanuit dit vele hogere en 
vooral mooie punt te zien waar ook vele kleine bloemen weelderig 
groeien op de meest onverwachte plaatsen, al blijft het op zo'n 100 
meter boven de grond opletten want rotsen blijven verraderlijk.  
 
Het is een onvergetelijke reis. We mochten dit land vanuit haar 
schoonheid en kracht, vanuit het hart en doorzettingsvermogen 
meemaken. Het doet ieder gewoon heel veel, mij ook.  
 
DƻŘΩǎ ǿƻƻǊŘ werd hierin voor mij tastbaar: hoe hij voor zijn volk 
zorg heeft en leven geeft. 
 
  


